Malibu is een band uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, en Bilthoven.
En zo verspreid als we zijn qua woonplaats, zo divers is onze
muzikale achtergrond. De bandleden hebben een verleden in
verschillende stijlen, van garagerock tot hiphop tot metal en punk,
dus hoe kan het anders dan dat we Nederlandstalige pop/hiphop maken..
;—) Naast de vele jaren live ervaring is de helft van de band ook nog
actief als theatermaker. Op het podium (of liever: in een
gelijkvloers zaaltje) voelen we ons dus wel thuis.

RE'L'E'dSES

In mei 2016 brachten we ons debuutalbum ‘Malibu’ uit onder de
vleugels van Bastaard Platen (het toenmalige label van Mathiijs
Leeuwis en Jeroen Kant - Nederlandstalige teksten die er wél toe
doen) . Dit album werd goed ontvangen. OOR noemde het een “heerlijk
plaatje”, en ook 3VOOR12 en (wijlen) Kindamuzik spraken lovende
woorden. Begin 2017 hebben we ons debuutalbum samen met Barreuh
records uitgebracht op cassette. In mei 2018 volgde de EP ‘Extra
Stout’, met zes nieuwe hits. Inmiddels ligt er weer een hoop nieuws
op de plank.

CLIPS

Tegelijk met ons debuutalbum lanceerden we de clip bij het nummer
Venice Beach. Deze clip hebben we in eigen beheer gemaakt, samen met
de jonge filmmaker Gegam Soghomonyan. Met hem hebben we daarna ook
een clip gemaakt bij ‘Countrymuziek’ (met een hoofdrol voor onze
voormalig bassist en New Kids-acteur Huub Smit), bij de single
‘Chocolademelk’ en recentelijk een crowd-sourced clip bij ‘Laat zien
wat je in huis hebt’.

Ook live zijn we inmiddels een ervaren band. Naast vele kleine
kroegen en zaaltjes hebben we ook mogen proeven aan wat festivals.
Hoogtepunten waren onder andere onze cassetterelease in een bijna
uitverkocht dB’s in Utrecht, Festival Hongerige Wolf en het Piet Naus
Memorial festival in Leveroy (250 man / bier inbegrepen in de entree
/ Zwarte Cross in het klein, niemand zeggen...). We zijn ons er



terdege van bewust dat een deel van de fans slechts komt voor de
buikdanskunsten van onze gitarist G., maar we durven wel te zeggen
dat onze live act als geheel ook werkt. We zijn lekker bezig met het
publiek (oke, je mag ook wat verwachten met twee theatermakers in de
band), hebben ook live de meerstemmige backing vocals op orde, en
weten zo langzamerhand wel hoe we onze set goed opbouwen. Een recent
optreden op Gluren bij de Buren toonde tot onze verrassing aan dat we
semi-akoestisch ook lekker uit de verf komen.

Promotekstje:

Malibu maakt zweterige pop met invloeden uit de hiphop, garagerock en
exotica. Eigenzinnige Nederlandstalige teksten vol ironie, losers en
mededogen. De band bracht in 2016 haar debuutalbum uit (“Een heerlijk
plaatje!” — OOR) en heeft live zoetjes aan een dikke reputatie waarin
energie en bravoure met een laat-het-lekker-los-mentaliteit wordt
gemixt. Malibu speelde op o.a. Hongerige Wolf, Burning Down The House,
Piet Naus Memorial Festival en Eindfeest Timboektoe.

Malibu is een tijger die door een brandende hoepel springt. Malibu is
slowen met Stuntman Mike. Malibu is een sauna in Tilburg Noord. Zet
die schroom overboord en geef je over. Kan jou het verrekken.

Zang/rap/toetsen: Twan van Bragt
Gitaar/zang: Gerrit Dragt
Drums/zang: Berend Jan Ike
Basgitaar: Martijn Zuidweg

En we sluiten af met een paar quotes:

“Ook als je uitgeglimlacht bent, rest er een geweldig charmant
rammelend bandje om op te dansen. (...) Heerlijk plaatje!” - Recensie
OOR

“WVol ogenschijnlijke desinteresse, maar op het podium juist met bakken
vol energie” - 3VOOR12

“Ik was nog nooit zo positief verrast door een voorprogrammal!” -
Bezoeker van dB’s bij onze support voor The Jerry Hormone Ego Trip



“Ja we komen spelen op je sweet sixteen
Op je Jom Kippoer, op je avondje kien
Maliboetje band op je begrafenis
maar makker kijk eens effetjes hoe laat het is
ik maak het weer niet mooier dan het 1is
je hebt een skere schooier op je fis
in mijn ouwe sok verstop ik al mijn stash
rol niet met facturen, ik kom alleen voor...
CASH” - Malibu, Cash

“Ja zo kan ie wel weer” - Malibu, Venice Beach



